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Oog voor elkaar in Woord 
en Daad Winkel Barneveld

Een beperking hoeft geen belemmering 
te zijn voor vrijwilligerswerk. Daar zijn 
Adriaan van ’t Wout en Jannette van den 
Hudding het roerend over eens. In Woord 
en Daad Winkel Barneveld vormen ze 
samen met een aantal andere vrijwilligers 
het bestuur en zetten ze zich in voor een 
mooie, gezellige winkel, waar ‘kringlopen’ 
een ware belevenis wordt. ‘We doen het 
voor een heel mooi doel, dat bindt samen.’

Het is een frisse, zonnige ochtend in april. Een 
week eerder werd Woord en Daad Winkel 
Barneveld na een intensieve verbouwing feeste-

lijk heropend. ‘Ondanks de goede voorbereidingen was 
er een gezonde spanning. Maar de openingsdag liep op 
rolletjes, het weer werkte mee en iedereen was positief!’ 
vertelt Adriaan van ’t Wout enthousiast.

De Barneveldse kringloopwinkel vormt één van de 
tientallen Woord en Daad Winkels in Nederland. In deze 
kringloopwinkels vinden mooie spullen een tweede leven 
en zetten vrijwilligers zich enthousiast in voor hun naas-
ten dichtbij en ver weg. De opbrengst van de winkel in 
Barneveld is bestemd voor toegang tot schoon drinkwa-
ter in Shalla, een kurkdroge regio in Ethiopië.

Krachtsinspanning
De achterliggende maanden waren hectisch. In kor-
te tijd gebeurt er veel. In december verschijnt er een 
advertentie in het plaatselijke kerkblad met de vraag om 
bestuursleden. Het laat Adriaan niet los. De Barnevelder, 
getrouwd, vader van een zoon en opa van een kleindoch-
ter, geniet ervan om bezig te zijn. En omdat hij na zijn 
vrijwilligerswerk bij de zang iets anders zoekt, besluit hij 
zich aan te melden, samen met nog twee anderen. Ze 
zijn nog maar net actief in het bestuur, als de kringloop-
winkel eind februari uit het oude pand moet. ‘Dankzij 
de inzet van de winkelcoördinatoren en de vrijwilligers 
hebben we de deadline gehaald, al was het een enorme 
krachtsinspanning.’

‘Een 
beperking 

betekent niet 
dat je niet 

dienstbaar 
kunt zijn’
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Jannette van den Hudding was al langer actief. ‘Niet 
meteen bij de opening, maar al wel vrij snel daarna.’ 
De moeder van zes kinderen is inmiddels secretaresse, 
springt soms bij als er gesprekken worden gevoerd en 
werkt een dagdeel in de week in de kledinghoek. De 
komst van de drie nieuwe bestuursleden was voor haar 
reden tot dankbaarheid. ‘We hadden toen echt alles al 
geprobeerd en we wisten niet wat we nog meer kon-
den doen. En dan komen er na één advertentie ineens 
drie mensen bij!’

Structuren
De bestuursleden besluiten eerst te focussen op de 
verhuizing en later te kijken naar de precieze verdeling 
van de taken. Voor Adriaan is het even zoeken welke 
functie hij zal gaan uitoefenen, want door een oogziek-
te heeft hij een gezichtsvermogen van twee procent. 
Dat valt niet mee, maar dankzij vaste structuren - ‘alles 
ligt in huis op dezelfde plaats’ – zijn sterke geheugen 
en zijn positieve instelling weet hij toch zijn weg te 
vinden. Grappend: ‘Als thuis de stroom uitvalt, heeft 
mijn vrouw daar meer last van dan ik.’ 

Op zijn laptop redt Adriaan zich met sneltoetsen 
en spraaksoftware, en door alle bestanden heel 
gestructureerd op te slaan. In de winkel kent hij op 
hoofdlijnen de indeling en herkent hij inmiddels 
een aantal vrijwilligers aan hun stem. ‘Rondom de 
verhuizing hebben we intensief samengewerkt en zo 
leerden we elkaar redelijk snel kennen. Uiteindelijk 
werd ik voorzitter. Iets wat ik niet gezocht heb, maar 
wat me wel ligt. Ik houd ervan om samenbindend bezig 
te zijn en structuur aan te brengen.’

Positief
‘Doordat jij de anderen niet ziet tijdens het vergade-
ren, luister jij heel goed naar wat er gezegd wordt,’ 
knikt Jannette waarderend. ‘Je stelt verduidelijkings-
vragen en belt geregeld iemand op. Dat is heel goed 
voor de onderlinge communicatie.’

‘Ik vind het belangrijk om te denken in mogelijkheden,’ 
verduidelijkt Adriaan. ‘Een beperking hoeft niet te be-
tekenen dat je niet dienstbaar kunt zijn. Het zit in mijn 
karakter om positief te denken en door te zetten. Dat 
heb ik trouwens niet van mezelf, laat dat duidelijk zijn.’

Beleving
Nu de winkel open is en goed draait, is het tijd om ver-
der te bouwen. ‘Goede communicatie tussen bestuur, 
coördinatoren en vrijwilligers is heel belangrijk,’ vindt 
Adriaan. ‘En een goede structuur per afdeling,’ vult 
Jannette aan. 

‘Wij vinden het heel belangrijk om goede spullen aan 
te bieden, de winkel schoon te houden en alles leuk 
te decoreren,’ vertelt Jannette enthousiast. Een hele 
klus voor de veertig vrijwilligers. ‘Iedere week moet 
alles weer uitgezocht en aangevuld worden. Kastjes 
worden van de ene plek naar de andere versleept om 
het zo mooi mogelijk aan te kleden. Zo bieden we echt 
een stuk beleving en dat komt weer ten goede aan ons 
doel!’

‘Doordat jij de anderen niet 
ziet tijdens het vergaderen, 
luister jij heel goed naar 
wat er gezegd wordt.’

Een kijkje nemen of vrijwilliger worden? 
Bekijk de contactinformatie, openingstijden 
en actuele vacatures op 
woordendaadwinkels.nl/barneveld.
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